
Vissen is genieten

Door Stephan Zegwaard

  

Deze week eindelijk eens geweldig weer na al die kou en regen. Hierdoor zullen veel mensen
het stof weer van de hengels en molens hebben afgeblazen en naar de waterkant zijn gegaan,
zo ook ikzelf! Gewapend met een blik mais en penhengel op pad en heerlijk in de polder
vertoefd. De zon heeft al aardig wat kracht en dat voelt goed.

  

Eenmaal aangekomen op mijn eerste stekkie, kleurt het water donkerbruin, het riet ziet er geel
en afgestorven uit en de watertemperatuur is nog laag. Het zonnetje doet alles er een stukje
vriendelijker uitzien maar de natuur moet overduidelijk nog op gang komen. Her en der maak ik
wat voerstekjes en één voor één vis ik deze af, helaas zonder resultaat. Ik krijg geen stootje en
heb het idee dat alle vis uit deze polder is verdwenen, hetgeen natuurlijk niet het geval is.
Ondanks het ontbreken van een aanbeet heb ik zitten genieten! Genieten van de silte, het
ritselen van het riet door het windje, het zonnetje in mijn gezicht, heerlijk! De nacht
temperaturen zijn nog vrij laag, waardoor het water nog vrij koud blijft en de vis dus ook nog vrij
passief... maar de goede tijd komt er weer aan! Ik zou zeggen, gewoon doorzetten en blijven
genieten!

  

  

Hier wachten we op...

  

Succes!! 
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