
Het voorjaar komt er weer aan!

  

Het grote voordeel van pennen vind ik dat je heel flexibel bent; je hebt maar weinig spullen
nodig en als je wat verschillende voerplekjes maakt komt er vrijwel altijd ergens een vis vanaf!
Tevens blijft het een hele spannende visserij omdat je vaak erg dicht onder je eigen kant vist en
door de aasbellen vaak al kan zien of er vis op je stek zit. Is dit het geval dan word de spanning
natuurlijk alleen maar groter. Voeren met het penvissen houd ik ook graag heel simpel; gewoon
op elke stek een handje Trouvit pellets van 4 of 6 mm en een handje mais.. Trouvit heeft
verschillende voordelen, het lost redelijk snel op in het water waardoor er een laagje poeder op
de bodem ligt wat de vissen niet snel kan verzadigen en de meeste gekweekte karpers werden
van vroeger uit met Trouvit gevoerd! Aangezien Trouvit een hele specifieke geur heeft zullen de
karpers dit ook niet snel vergeten en zo heeft het mij al menig vis opgeleverd tijdens het
pennen.

  

Het pennen houd ik graag simpel omdat dit gewoon weg voor mij het meest effectief werkt. Ik
heb al een aantal keren dingen uitgeprobeerd zoals het aas op een hair maar dan merk ik toch
dat ik veel meer missers heb als wanneer ik de mais op de haak vis. Mijn montage ziet er dan
ook als volgt uit met letterlijk exact dezelfde dobber etc.

  

  

Het enige wat ten opzichte van dit plaatje verschilt is dat mijn dobber in een speldwartel hangt
zodat ik eventueel makkelijk kan wisselen van dobberformaat….

  

Het begint inmiddels al weer behoorlijk te jeuken om weer op pad te gaan en ik hoop dat dit bij
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iedereen het geval is. We hebben in Nederland ontzettend veel wateren waar je schitterend met
een pennetje op karper kunt vissen. Neem de polders rondom Schiphol; allemaal tochten die
enorm ondiep zijn en dus heel snel opwarmen in het voorjaar! Ik heb hier de karper al wel in
April zien paaien!! Of de polder tussen Enkhuizen en Andijk; de polder tussen Zwolle en
Kampen of de stadswateren in de verschillende steden… Plek zat om met de penhengel
verschillende voerstekjes te maken en in het hele vroege voorjaar mooie vissen te vangen!

  

  

Een mooie schub van 19 pond vorig jaar terwijl er nog geen blaadje aan de bomen zat….

  

Ik snak dus echt naar het moment dat de temperaturen iets gaan stijgen, uiteraard kun je nu
ook wel gaan maar met wind en regen bij zeven graden is het gewoon niet prettig vertoeven
aan de waterkant… Hoe anders is dit als het een graad of vijftien is met het zonnetje erbij?
Heerlijk toch!
Het zal in de maand maart vast wel een keer gaan gebeuren en op dat moment zit ik aan het
water met de penhengel! In de maand april staat er een week naar zuid Frankrijk in de planning
en beginnen er weer veel andere zaken binnen de vis club te lopen dus het zal ook wel in maart
moeten gebeuren! Hopen dat het voorjaar een beetje meewerkt in 2016, ik kan nauwelijks meer
wachten om dergelijke mooie vissen aan de pen te vangen…
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