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door: Eeuwe Weening

Maar al te vaak krijg ik de vraag wat er nu zo leuk is aan vissen.

En mensen die deze vraag stellen verwachten dan ook een kort en bondig antwoord. Maar dat
kan helemaal niet! Daarvoor is vissen veel te complex. Vissen is veel meer dan een kort en
bondig antwoord. Vissen is een doelbewuste daad die voorbereiding vergt en planning. Je hebt
er spullen voor nodig die je mee neemt en je moet kijken naar het weer en zo. Je kijkt waar je
gaat vissen en met hoeveel hengels. Vissen is niet iets wat je zo maar doet, nee vissen is veel
meer dan dat.

Maar wat is er nu zo leuk aan?

Om op deze vraag antwoord te geven moeten we een reisje maken in uw verbeeldigswereld.
Natuurlijk moet u zelf deze reis willen maken, ik ben geen Uri Keller of zo. Ik heb geen controle
over uw brein (Uri ook niet trouwens dat denkt u maar)

Wanneer u uw best doet en meegaat dan weet u straks precies waarom vissen zo leuk is.

Het gaat zo:

We gaan naar een typische zomerdag, het is ochtend en u word wakker. U bent vrij vandaag
maar u weet niet goed wat u gaat doen deze dag. De vogels beginnen te fluiten en het zonnetje
komt al omhoog, kortom het word prachtig weer vandaag. Waarom niet eens gaan vissen,
iedereen zegt toch dat vissen zo leuk is..

U treft de nodige voorbereidingen en pakt de hengels waarmee u wilt gaan vissen, een thermos
koffie mee en boterhammen want u wilt er gelijk een goed dag van maken.

Eenmaal aangekomen aan de waterkant ziet alles er even prachtig uit, de zon glinstert op het
kalme water waar enkele rimpels op komen vanwege een zachte zomerbries en u bent nu al
gelukkig. Weg van alle dagelijkse drukte, weg van alle stress en zo. Geen stinkende auto’s die
lawaai maken geen rumoer nee alles wat u hoort zijn de vogels en de zachte wind die door de
bomen waait. U bent helemaal alleen in de natuur en het voelt heerlijk. Verderop kwaakt een
kikker dat het een lieve lust is en u vraagt zich af hoe lang het is geleden dat u dit geluid heeft
gehoord. U maakt de hengel klaar en u neemt plaats aan de waterkant, zo in het wuivende
gras. Heerlijk, u hebt nog geen vis gezien maar u bent nu al ontspannen. Kijk eens naar dat
mooie blauwe vogeltje wat viak over het water scheert, tjonge wat vliegt dat ding snel zeg.
Thuis maar eens opzoeken wat dat is voor vogel want van een ijsvogel hebt u nog nooit
gehoord natuurlijk. Die vliegen niet op kantoor!

Juist als u rustig zit te genieten en even terugdenkt aan de drukke zaak waar alle collega’s nu
zitten te ploeteren hoort u iets achter u in het gras en verschrikt kijkt u om. Nog geen twee
meter achter u zit een jong konijntje u nieuwsgierig aan te kijken. Minstens zo verbaasd als het
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konijntje Kijkt u terug, konijntjes leven toch niet in het wild, zou hij ontsnapt zijn?

In de grote stad zijn alleen in de dierenwinkel konijntjes maar die hebben een hele andere kleur.
Het konijntje krijgt ondertussen gezelschap van zijn moeder en vervolgens huppen ze weg.
Dolgelukkig over deze ervaring neemt u zich voor om dit morgen meteen op kantoor te gaan
vertellen, moet je eens luisteren wat ik nou heb gezien!

U Geniet weer verder.

Het is heerlijk weer en niemand valt u lastig. De dobber land met een zachte plons in het water
en bijna meteen komt er een prachtig insect aangevlogen met een lang dun kleurig lichaam en
grote vleugels, het lijkt wel een helikopter! De libel kwam onmiddellijk op de beweging af die uw
dobber maakte in de lucht met het idee dat er een mogelijke prooi vloog. Dat is nu eenmaal wat
een libel doet. Prooien vangen in de lucht. Vliegen en vlinders, zelfs wespen moeten eraan
geloven want dit insect is de meest behendige vlieger van de insectenwereld maar dat weet u
niet! U hebt nog nooit zo’n beest gezien!

Verbaasd kijkt u wanneer de libel rustig plaats neemt op uw veel te grote dobber en de dobber
zakt zelfs een beetje door zijn gewicht. Wat een prachtig insect, en wat een kleuren.....

Even later vliegt de libel weer op, staat even stil in de lucht en verdwijnt met een enorme
snelheid uit het zicht u verbaasd achterlatend.

Tjonge.

Wat is het hier heerlijk en wat is de natuur toch eigenlijk mooi als je er stil in gaat zitten. U
neemt zich onmiddellijk voor om boeken te halen bij de bibliotheek waar u dit insect in kunt
opzoeken en die blauwe vogel dan ook meteen. Het is inmiddels aardig warm aan het worden
en u trekt uw shirt uit. Zo dat voelt beter, eerst maar even een bakkie doen en nogmaals
verbaasd u zich over de rust hier. Geen telefoon die continu rinkelt en geen zeurende collega’s
u geniet met volle teugen..... Wat zwemt daar nou?

In het water voor uw neus zwemt een dier maar u kunt niet goed zien wat het is.... Wacht hij
komt naar de kant.. Het diertje komt naar de kant en kruipt uit het water, vlak voor uw voeten!
Nu ziet u ook wat het is, een soort muis lijkt het wel. Het beestje gaat zich lekker zitten wassen
en u blijft gebiologeerd ernaar zitten kijken. Muizen zwemmen toch niet? denkt u.

Van een woelmuis hebt u natuurlijk nog nooit gehoord. Wat een leuk beestje is dat toch, zit zich
daar mooi te wassen met zijn pootjes over zijn koppie, geinig. Plotseling is het muisje ineens
verdwenen en u ziet nog een schaduw overkomen. Gauw kijkt u omhoog waar de schaduw
vandaan komt en verderop ziet u een grote roofvogel vliegen, nou ja vliegen... Het dier lijkt
gewoon te zweven! Hij slaat niet eens met zijn vleugels en toch heeft hij best veel vaart. Kijk hij
komt weer terug en opnieuw gaat de schaduw over u heen. U weet wel dat het een roofvogel is
maar wat het precies is daar heeft u geen idee van, ook maar opzoeken dus.

Omdat u ondertussen best honger hebt gekregen wilt u de boterhammen pakken die u heeft
meegenomen maar ze lijken wel verdwenen. U had ze toch naast u in het gras gelegd?

Kijk verderop ligt nog het zakje met een stuk brood er nog in, hoe kan dat nou?

Wanneer u blijft kijken ziet u ineens dat er een vogeltje aan komt vliegen die brutaal naast het
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zakje land en er een stukje brood uit haalt om er vervolgens mee weg te vliegen.

U kijkt het vogeltje na en ziet hem vlakbij in dichte struik landen en even later herhaalt het
ritueel zich. Het vogeltje blijft af en aan vliegen en langzaam maar zeker verdwijnt uw brood.
Nieuwsgierig geworden wat het vogeltje in die struik doet loopt u ernaar toe om te kijken en u
zoekt de hele struik af. Ondertussen maakt het vogeltje zich enorm druk met een hoop
gekwetter en hij vliegt maar om de struik heen, u snapt er niks van tot u ineens vlak boven de
grond een nestje ontdekt in de struik, het zal toch niet waar zijn?

Voorzichtig buigt u de takjes uiteen en uw blik valt op vijf kale jonge vogeltjes die meteen hun
bekje wijd open sperren omdat ze eten verwachten. Tjonge, daarom heeft dat vogeltje het zo
druk en u kunt een glimlach niet onderdrukken, dit zouden ze op kantoor eens moeten zien!

U loopt weer tevreden naar uw hengel terug en neemt weer plaats in het gras, eten kan
vanavond ook wel weer. Nadat u een tijd gelukkig om u heen hebt zitten kijken en allerlei vogels
en dieren voorbij hebt zien komen ziet u ineens iets op een rietstengel voor u in het water, er
komt een diertje uit het water gekropen, dat is raar! Het diertje kruipt uit het water en blijft een
einde boven het water zitten verder gebeurt er eerst niks. Vreemd hoor en u kunt uw gedachten
er niet vanaf houden. Waarom kruipt dit gekke beest nou zomaar uit het water en waarom blijft
hij daar nou zo zitten te niksen? U snapt er niets van, misschien is het diertje wel dood want hij
beweegt ook helemaal niet meer..... Opeens kijkt u er weer naar want er lijkt iets te gebeuren,
de rug van het diertje lijkt wel te barsten! Nu bent u een en al interesse, wat gaat er nu
gebeuren denkt u en het diertje barst steeds verder open. Wacht eens er komt een ander dier
uit kruipen, nou ja wie gelooft dat nou! Eerst komen er grote poten uit en dan een lijfje en even
later zit het diertje boven op het andere waar hij uitkomt en nu ziet u ook wat het is. Zo'n zelfde
beest als wat vanmorgen op uw dobber zat zit nu vlak voor uw neus. Hij kwam uit dat andere
beest wat uit het water kroop en nu komen er ineens vleugels aan en zo. Nog geen half uur
later heeft het dier net zulke prachtige vleugels als die andere en deze is helemaal rood van
kleur.. Even later vliegt hij weg alsof hij nooit anders heeft gedaan en u bent getuige geweest
van de metamorfose van een libel al weet u dat zelf niet.

U hebt een van de grootste wonderen in de natuur van dichtbij gezien en u vraagt zich af hoe u
dit morgen op kantoor moet vertellen. Dat gelooft toch niemand? Omdat u ondertussen wel erge
honger begint te krijgen kijkt u eens op uw horloge en beseft u dat u dit de hele dag eigenlijk
nog niet heeft gedaan terwijl normaal de tijd uw grootste vijand is. Gek eigenlijk, normaal bent u
de hele dag met de tijd bezig en nu heeft u daar helemaal niet aan gedacht...

Bliksem het is al vier uur, wat moet de vrouw wel niet denken, gauw naar huis.

Eenmaal thuisgekomen merkt u dat helemaal verbrand bent en u vertelt honderduit aan de rest
wat u allemaal heeft gezien. Wat een geweldige dag was dit toch en u hebt geeneens een vis
gevangen. S’avonds merkt u dat u veel rustiger bent als anders, heel ontspannen op de een of
andere manier en u blijft maar met uw gedachten teruggaan naar al die bijzondere dieren die u
zag. Het vogeltje wat zo druk was met zijn jongen, het konijntje wat zo dicht bij u kwam en dan
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die mooie insecten, die moet u eerst opzoeken in een boek want dat was wel heel bijzonder. O
en dat blauwe vogeltje ook want dat moet u ook vertellen die vioog zo hard en zo laag over het
water. En dan die grote roofvogel en dat muisje....

Wat was het mooi weer vandaag en wat hebt u genoten. Dat u niets heeft gevangen maakt niks
uit er was genoeg om over te denken en dan die rust aan het water en al die mooie
vogelgeluiden. Eenmaal in bed valt u in een heerlijke slaap en de volgende ochtend beseft u dat
u in tijden niet zo lekker geslapen hebt.

Snapt u nou wat er zo leuk is aan vissen? Nee? Dan is uw verbeeldingskracht niet groot
genoeg. Sorry daar kan ik ook niets aan doen en dan kan ik het u ook niet uitleggen.

Probeer het zelf maar eens op de eerstvolgende mooie zomerdag, dan snapt u het wel.........

174



