
Hysterisch worden of relaxed blijven?

door: Stephan Zegwaard

  

Het is een mooie zwoele zomeravond en de afgelopen dagen ben ik 's avonds aan de plas te
vinden om karpers te spotten. Jawel... het lukt me! Niet gevoerd of wat dan ook... maar tijdens
mijn observatieavonden zie ik meerdere dikke karpers steeds in dezelfde zone rustig aan de
oppervlakte azen. Ja, ze liggen er... hier moet ik dus wezen!       

  

De vierde avond besluit ik naar de plas terug te keren maar dit keer gewapend met mijn
stokken! Ik heb er zin in... want ik weet vrijwel zeker dat de karper er ligt! Ik parkeer mijn auto
aan de straatkant en moet vervolgens ongeveer een kleine kilometer lopen om bij de beoogde
stek te komen. Tillen? No way! Gelukkig heb ik m'n transportkarretje mee, dat scheelt een slok
op een borrel en is gewoon beter voor mijn rug.

  

Eenmaal aangekomen op m'n stek, tuur ik over het water en zie ik eigenlijk direct al een actieve
vis. Jah... daar gaat het hart van een karpervisser acuut sneller van kloppen! Zo snel als ik kan
breng ik al m'n materiaal in gereedheid en na ongeveer een kwartiertje kan de eerste montage
worden "gedropped". Zo dan..... die ligt top! Al snel volgt hengel nummer 2 en deze ligt naar
mijn mening ook op de juiste plek. Laat het PVA maar smelten... dan gaan we het beleven. Ik
neem plaats op mijn stoel en wil net een sigaret op gaan steken als ik ineens wordt opgeschrikt
door een stem achter mij die op zeer norse en strenge toon " Ja..goedenavond " zegt.
Verschrikt kijk ik om en zie ik een nors ogende man in een groene outfit met een boekje in zijn
hand staan. Goedenavond zeg ik, terwijl ik rustig opsta, hem een aantal passen tegemoet loop
en mijn hand uitsteek om hem beleefd de hand te schudden. Natuurlijk..... ik ben ook niet gek
en ik wist direct dat dit foute boel was!

  

De man aarzelt zichtbaar en met grote tegenzin (dat valt van zijn gezicht af te lezen) schudt hij
me dan tóch de hand. Vervolgens gaat de man op zeer strenge toon verder en vraag mij of ik
wel weet waar ik zit te vissen. Uhm... ja.. dat weet ik.... en ik noem de naam van het betreffende
water. Ik denk dat hij mijn antwoord niet eens heeft gehoord want vervolgens word ik
gebombardeerd met één van zijn volgende vragen. Heeft u een vergunning?! Jah.... uiteraard
heb ik die... ik graai in mijn tas en haal mijn mapje met hierin alle benodigde papieren eruit en
overhandig deze aan de man. Heb je legitimatie!? Uhm... uiteraard.... ook dat heb ik... en ik
overhandig hem mijn ID-kaart.
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Hmm...hmm...hmm... hoor ik hem mompelen. Vervolgens zegt hij, terwijl hij mijn visbescheiden
teruggeeft "zoek dit water eens op!?" Sjonge jonge zeg... kan dit niet iets vriendelijker denk ik...
maargoed... ik spreek dit natuurlijk niet uit. Gewoon netjes blijven... Ik begin driftig door de
inhoud te bladeren en zoek vervolgens de bladzijde op waar het betreffende water staat. Ik laat
het de man zien en ik zie hem diep fronsen. " Je mist wat!"
zegt ie op nóg strengere toon (ik wist niet dat dat kon). Nou zeg ik... dit zijn alle papieren welke
ik van de vereniging heb ontvangen, inclusief alle aanvullingen, allen geldig tot 2013.... dussss

  

De man is klaarblijkelijk niet tevreden met mijn antwoorden gooit het over een andere boeg.
"Zeg.... zie jij daar aan het begin van dat pad... dat bord staan?! Wat staat daarop??!!" Uhm...
daar staat op dat er hier géén paarden mogen rijden...tsja, ik kan er nu eenmaal ook niets aan
doen dat er zo'n bord staat. Nee!! Zegt ie.... ik bedoel natuurlijk dat rechthoekige bordje
eronder!!

  

Uhm... sorry... maar dát bordje heb ik echt niet gezien...totaal over het hoofd gezien en ik weet
dus dan ook niet wat erop staat. Ik heb genoeg van die sukkelige getouwtrek... het "vissen" en
zoeken naar bewijzen om mij op de bon te kunnen slingeren... en zeg: "meneer, ik merk aan uw
houding en op de manier waarop u tegen mij praat... dat ik op een plek zit te vissen waar ik
eigenlijk niet mag vissen. Ondertussen klapt er een beste karper het water uit.... verdomme
denk ik!

  

"Jaaaa en jullie karpervissers ook elke keer met die piepers die keihard staan... die mensen die
daarginder wonen gaan direct bellen als ze ook maar iemand met een hengel langs zien komen
lopen!" De man wil zijn relaas vervolgen maar ik zie mij genoodzaakt om hem direct te
onderbreken! Wacht wacht wacht zeg ik kalm. Luister... gillende beetmelders... daar doe ik niet
aan. Ondertussen klauter ik naar mijn hengel-setup en trek ik als een klein jongetje aan beiden
lijnen. M'n Delkims geven een lichtsignaal en een geluidssignaal wat ik zelf amper kan horen,
ondanks het feit dat ik op zo'n 70cm verwijder ben van de elektronica. De man kijkt mij
bewonderingswaardig aan en slaat dan ineens om als een blad aan een boom!

  

"Jaaaaa nou.... roept ie (terwijl er wederom een karper het water uitkomt), je weet wel wat ik
bedoel toch?! Kijk.... er hebben hier gasten gezeten die er een bende van maakten, ... die
piepers gingen keihard en men liet overal troep achter en ja... dat vinden die mensen die daar
verderop wonen niet zo heel erg prettig natuurlijk." Tsja zeg ik.... als u het zo zegt... ik geef ze
dan inderdaad geen ongelijk. Met pijn in mijn hart zeg ik tegen de man (terwijl er nu voor de 3e
keer een karper het water uitkomt zetten): "Nou... dan zit er voor mij niets anders op dan dat ik
een andere stek op ga zoeken" Daarop zegt de man terwijl hij mij een vriendelijk
schouderklopje geeft: "Doe dat maar jongen.... dat scheelt je namelijk weer €90,-!" Vervolgens
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voegt hij eraan toe dat hij blij is dat we op deze manier van "man tot man" een goed gesprek
hebben gehad. Pffffieeeeewwwww...... heb ik me daar effe mooi uitgeluld zeg....!! Hij schudt mij
de hand en loopt vervolgens verder langs de waterkant, op jacht naar andere wetsovertreders..

  

Met veel tegenzin draai ik mijn lijnen binnen, ruim ik mijn spullen op en ga ik op weg naar een
andere stek op een ander water. Wie weet wat ik had kunnen vangen... dat zul je natuurlijk
nooit te weten komen... maar het zag er in elk geval erg hoopvol uit! Gelukkig ben ik niet
agressief, boos of hysterisch aangelegd... want één van deze factoren had mij beslist een bon
opgeleverd!

  

Stay Calm!
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