
Dave Geerlings stelt zich voor...

Ook ik kreeg het verzoek van Stephan om een stukje als introductie te schrijven, enthousiast
ben ik gelijk begonnen een stukje te schrijven zodat jullie mij beter kunnen leren kennen.
Mijn naam is Dave Geerlings en ben 40 jaar, getrouwd met Tjitske en woonachtig in het mooie,
rustige en waterrijke Noord-Hollandse dorpje Winkel.  

      

  

Ik ben werkzaam als systeembeheerder bij de grootste nieuwe gemeente van Nederland. Een
van mijn grootste passies naast mijn vrouw en onze hond Chico is vissen op karper.
Ik vis al ruim bijna 30 jaar op karper, in de begin periode hoofdzakelijk met de pen en later met
(semi) vast-lood systemen, partikels en boilies. Ik heb vrijwel het gehele traject doorlopen zoals
men dat zo mooi zegt. In het begin op een parkwater, later op kanalen, de polder, meren en zo
nu en dan in Frankrijk.

  

  

Eerste keer naar Frankrijk was met mijn zwager en tevens teamlid van Karpervissen.nl, Pieter
Hoogendijk. Daar ving ik ook gelijk mijn record PR een spiegel van 19 kilo, nadat ik als eerste
vis van de sessie een 3 kilo schubje ving  ;-) Moet je nagaan dat je voor het eerst gaat jagen op
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groot wild en spiegels wilt vangen in Frankrijk en dan een mini schubje vangt…….nog steeds
kan ik er om lachen.

  

Tegenwoordig vis ik hoofdzakelijk op de Noord-Hollandse kanalen en als ik weinig tijd heb trek
ik er op uit naar een van de vele poldersloten om een paar uurtjes met de pen te gaan struinen.
Heerlijk om na je werk nog even je gedachten te verzetten en je met je passie bezig te houden.
Een perfecte manier om de batterij weer even op te laden. Verder ben ik in de gelukkige
omstandigheid dat ik aan het water woon waar ook mooie karpers zwemmen, saillant detail
onze woning grenst aan het water waar ik begonnen ben met karpervissen.

  

Een van de mooiste en spannendste vormen van karpervissen laat ik natuurlijk ook niet aan mij
voorbij gaan en dat is het vissen met drijvende korst. Ik vind het super spannend om te zien dat
de korst met je haak langzaam verdwijnt in de toeter van onze geschubde vriend, dan die
ontploffing in het water…..echt magistraal. Maar ook een run na een lange periode van wachten
doet m’n adrenaline niveau behoorlijk stijgen.

  

Mijn motto tijdens het vissen is “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!”. Ik geniet
gewoon van elke karper die ik vang, of het nu een kleine boerenkarper is of een zware karper
gevangen op een kanaal of meer.
Misschien tot ziens langs de waterkant en anders op de digitale snelweg!

  

Groeten, Dave Geerlings.
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