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door: Lesley Ann Haagen

Het zijn er niet veel.... maar tdch verschijnen er dan zo nu en dan ook vrouwen die onze hobby
(of moet ik zeggen.. way of life) hebben gevonden. Zo ook Lesley Ann Haagen!

Ik kwam via Facebook in contact met Lesley en ze schreef mij een erg leuk verhaal... jawel! De
droom van Lesley! Benieuwd waar deze droom over ging?

Lees dan snel verder!

3:00uur ging de wekker... even douchen, koffie zetten en een broodje smeren voor onderweg.
Vol goede moed pakte ik de auto in en vertrok ik naar een water wat toen ik er pas langs reed
m'n aandacht trok en wat ik tot vandaag niet uit m'n gedachte kan zetten. Met een broodje in
m'n hand zie ik vanuit m'n ooghoek mensen naar me kijken... vast met de gedachte "wat doet
die leipo nou met een volgepakte auto zo vroeg op de weg,,?"

Ze moesten eens weten waar ik zo vroeg voor op sta! Haha Als ik aankom zie ik meteen teken
van leven en m’'n stekkeuze is dan al snel gemaakt. Binnen no-time heb ik al m'n spullen klaar,
de boot was opgeblazen en dus was 't tijd om te varen. Na wat geklungel met de peddels en
een paar keer tollen lag eindelijk alles zoals 't hoorde, nu maar wachten...... Een paar koppen
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koffie en wat sigaretjes later gaat dan toch eindelijk m'n melder af, na een lange dril kan ik haar
eindelijk scheppen! Als ze over de rand van m'n net glijd denk ik WauW! Voor zover ik kon zien
was 't een perfect mooie donkere schub van een mooi formaat! Nog voor ik 't net kon dicht
klappen om haar in m'n mat te leggen schrok ik wakker!! :( Pff m'n hobby houd me zelfs bezig in
m'n slaap... of... begint 't stieckem toch wat meer te worden dan een hobby?? ;) haha
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