
Het jaar is al weer om!!!
woensdag 30 december 2015 13:51

door eeuwe Weening

  

Nog enkele dagen en 2015 ligt alweer achter ons en ik zie op face book weer allemaal
berichten verschijnen van mensen die melden hoe het afgelopen jaar ging… Bijna iedereen
heeft wel weer mooie vissen gevangen of pr’s gebroken.. Toch zie je ook een enkeling (wel
dapper uiteraard) melden dat ze niets gevangen hebben… Kun je jezelf dat voorstellen?
Iemand die een jaar lang op karper vist en NIETS vangt? Ik eigenlijk niet.. Maar wellicht ander
water en een ander target…. Naar mezelf kijkend ben ik wel weer tevreden over afgelopen jaar
maar eigenlijk ook weer niet…

  

Gevangen? Ja 

  

Veel gevangen? Ja 

  

Mooie vissen gevangen? Ja

  

 Karper wedstrijden gewonnen? Ja

  

Nu zou je dan toch zeggen, man zeik niet en daarom ben ik ook wel tevreden over 2015. Ik heb
hele mooie vissen gevangen; redelijk goede aantallen en vissen weten te vangen op plaatsen
waar dat anderen niet lukte… Best een redelijk goed karper jaar dus voor mij! En toch knaagt er
iets….
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Dit jaar erg mooie vissen mogen vangen……  

Tsja wat knaagt er dan zou je zeggen…  Nou ja, ondanks alle mooie vissen; ondanks het winnen van een karper wedstrijd en een derdeplaats bij een andere karper wedstrijd; ondanks alles….. Ook in 2015 weer geen dertiger……Niet janken zal iedereen zeggen en ik geef ze groot gelijk! Ik mag dan ook zeer tevreden zijnover het afgelopen jaar maar toch…………  Ondertussen gaat de uitzet van spiegels hier onverminderd door en mochten we ook dit jaarweer prachtige vissen uitzetten. Deze keer voor een andere leverancier gekozen om zoverschillende bloedlijnen in de polder te krijgen en dit waren ook wel bijzonder mooie vissen….  
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Met dank aan Edkovis……  Alle reden dus om vooruit te kijken! De spiegels die we in 2012 hebben uitgezet wordeninmiddels gemeld op gemiddeld 16 pond… Een gemiddelde groei van 7 kilo in drie jaar……Komt daar de komende drie jaar nog eens 7 kilo bij dan word het natuurlijk echt interessant! Dekans om die dertiger te vangen word daarom alleen maar groter en groter… En sprak ik vorigjaar om deze tijd de wens uit om een dertiger te vangen dan doe ik dat nu dus gewoon weer!Wellicht vang ik in 2016 weer heel veel mooie vissen; win ik weer wedstrijden enz… Maarmisschien zit er dan ook eens een keer die ene grote vis tussen… Vroeg of laat gaat hetgebeuren! En zo kan elke karper visser positief vooruit kijken, ook als je afgelopen jaar niet ofminder hebt gevangen. Vroeg of laat gaat het welgebeuren!  

  Dat is dan ook wat ik bij deze iedereen toewens…. Vangsten in 2016 waar je tevredenmee mag zijn!! Gelukkig nieuwjaar!! Eeuwe  
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