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door Eeuwe Weening

Lange tijd was het rustig rondom dit onderwerp maar laatst werd deze vraag weer aan mij
gesteld door een journalist van De Stentor, een lokaal dagblad die mij interviewde..

Doet dat nou niet zeer zo’n haakje in de bek van de vis?

Natuurlijk moest de man deze vraag wel stellen om te voorkomen dat men dezelfde vragen aan
hem zou gaan stellen naar aanleiding van zijn artikel in de krant over mij...

Ik heb er de tijd voor genomen om de man van antwoord te voorzien en kwam dan ook met
logische beredenering tot de conclusie dat het volstrekt onlogisch zou zijn als een vis echt pijn
zou kunnen ervaren met zijn bek!

Zo, das een zin die je twee keer moet lezen voordat het tot je doordringt! Maar het is wel zo.
Vissen hebben nou eenmaal alleen maar hun bek om voedsel mee te bemachtigen. Voedsel
wat ze vaak van de bodem halen. Een poosje geleden stond ik te kijken bij het surfstrandje aan
het Vollenhove meer, een plek waar ik graag nog eens op karper zou willen vissen. Vanwege
het prachtige weer waren er op dat moment veel mensen aan het zwemmen en mijn hoop om
er te vissen vervloog al snel. Wel viel het mij op dat een groep jongelui nagenoeg allemaal hun
voeten open hadden gehaald aan mosseltjes of andere zaken... En laat nou dit juist de
favoriete plek zijn voor een vis om voedsel te vinden! Sterker nog, we weten als karper vissers
allemaal wel dat juist een vis als karper verzot is op mosselbanken! En deze karper heeft geen
handjes; geen mes en vork en helemaal niets anders dan alleen zijn bek om dit voedsel te
bemachtigen... Met de snoek idem dito. Wat veel mensen niet weten is dat de baars een van
de meest favoriete aasjes is van de snoek. (Ook wel weer logisch aangezien een baars vaak stil
in het water staat en zo een makkelijk te vangen prooi vormt voor de snoek...) Een baars heeft
echter wel stekels op zijn rug en ik heb al diverse keren filmpjes voorbij zien komen van
snoeken die een baars te pakken hadden terwijl de stekels dwars door hun bovenkaak naar
buiten staken... Je zou het een beetje kunnen vergelijken met het opeten van een levende egel
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of een hap nemen uit een spelden kussen... Ik zou er niet eens over nadenken! Toch hadden
alle snoeken in deze filmpjes er geen enkele moeite mee. Sterker nog, het was nergens aan te
zien of te merken dat de snoek in kwestie pijn ervaarde van de stekels en de baars werd dan
ook gewoon opgegeten!

Dat is de logische gedachte nummer 1, maar er is ook een andere kant.

Zelf heb ik maar al te vaak meegemaakt dat ik eenzelfde vis vaker vang. Dus of deze vissen
zijn heel dom of het maakt ze schijnbaar niet uit.... En dan word er wel eens gezegd dat het
voor een vis vervelend moet zijn om boven water te zijn maar waarom bijt diezelfde vis dan zo
snel weer?

Zo heb ik het meegemaakt dat mijn vader tijdens een viswedstrijd een brasem verspeelde met
haak en al... In diezelfde wedstrijd vangt mijn broer een brasem met het haakje van mijn vader
nog in zijn bek... Als ik vis was en net pijn zou hebben ervaren zou ik dat toch niet doen lijkt

Een goede vismaat van mij verspeelde eens een brasem met het hele snoertje er nog aan..
Nog geen kwartier later verscheen zijn dobber naast de mijne en even later had ik beet... Zijn
brasem inclusief zijn snoer waren ineens in mijn bezit.. Met karpers is dit niet anders. Ik ving in
de omgeving van Amstelveen een mooi spiegeltje van een pond of twaalf die een wond op zijn
zij had. Omdat ik de vis in de nacht had gevangen en er wel een mooie foto van wilde hebben
heb ik deze vis gezaki.
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