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door Stehan Zegwaard

Een vraag die makkelijk te beantwoorden is zo lijkt het. De meesten zullen denken aan
materiaal. Aas, hengels, net, onthaakmat, klein materiaal, etc etc... en een goede lichamelijke
gesteldheid en humeur! Laat nu juist deze twee laatste items van erg groot belang zijn! Zeg
maar het belangrijkst!

ledereen heeft wel eens zo zijn issues of problemen... dat is helemaal niet erg, tenzij deze
dingen andere bezigheden dusdanig gaan beinvloeden dat je hierin geen plezier of motivatie
meer in kunt vinden. Al heb je n6g zulk mooi water in de buurt, de beste materialen tot je
beschikking... wanneer de issues de overhand nemen, dan is het klaar! Of toch niet? ledereen
heeft het denk ik wel eens een keer, of een periode waarin hij of zij geen zin heeft om leuke
dingen, zoals vissen op te pakken. Het bij elkaar zoeken van je spullen is al een grote moeite...
waar zal ik gaan vissen? Ook een vraag waarop je op dat soort momenten vaak het antwoord
schuldig moet blijven. In je hoofd ben je namelijk helemaal niet met je visserij bezig! De
concentratie en focus is ver te zoeken.

Als je dan uiteindelijk téch je spullen bij elkaar hebt gesprokkeld en eenmaal aan de waterkant
staat, dan zou je zeggen dat je los kunt gaan. Je bent immers met al je troep naar de waterkant
gekomen en hebt daar de nodige inspanningen voor verricht, waar je nu al moe van bent
maar...je bent klaar om onze karpervriend te belagen toch? Klaar? Jammer... niet dus... want je
zit met je gedachten nog steeds ergens anders. Op de automatische piloot breng je je spullen in
gereedheid en dit lukt prima.... ervaring genoeg gelukkig! Het zijn nu juist die kleine dingen waar
je nu juist je hoofd erbij moet hebben. De aaspresentatie moet natuurlijk tiptop in orde zijn en
wat dacht je van de te bevissen plek? Dat moet toch zorgvuldig gebeuren... of hoop je op een
toevallige voorbijganger? Elementen die nu nét het verschil maken tussen vangen en blanken!

Bovenstaande is wellicht voor veel mensen herkenbaar... Alles is teveel (niet alleen op het
gebied van het vissen) en als je jezelf dan toch naar het water hebt weten te slepen, dan voelt
dat als een overwinning opzich! Zonder al teveel Dr. Phill neigingen te krijgen, zijn er naar mijn
mening oplossingen binnen handbereik. De simpelste is om natuurlijk je issues/problemen naar
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een goed gevolg te leiden, iets wat natuurlijk veel makkelijker gezegd is dan gedaan! Het
bekijken van foto's of filmpjes van oude vangsten, of zelfs van andere karpervissers kan de lust
om naar de waterkant te gaan versterken, waarbij in het verleden behaalde resultaten natuurlijk
nog steeds géén garantie bieden voor de toekomst. Een ander ding is het optrekken met een
enthousiaste vismaat. Ga in plaats van alleen eens met z'n tweeén op pad. Alles heeft te
maken met afleiding. Even de dagelijkse sleur doorbreken en even alles aan de kant voor onze
passie! Het zal langzaam gaan... maar wanneer je eenmaal die eerste stap hebt gezet, dan
volgen er zeker meer!

Ook het bekijken van oude foto's kunnen helpen!

Amen!
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