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door Linda Stokvis

  

3 .Romantisch
Kaarsjes aan, intiem diner, met je lief op de bank een filmpje kijken, een weekendje weg,
rozenblaadjes op het bed, onverwacht kleine attenties..... Iedereen heeft een ander beeld bij
wat 'romantiek' voor hem/haar precies inhoudt. 

  

Een mooie zonsondergang aan zee kan voor de één het toppunt zijn van romantiek, maar voor
de ander nutteloze tijdsbesteding. 
Kaarsjes aan tijdens een diner met z'n tweetjes en elkaar smachtend in de ogen kijken, is voor
de één een heus zwijmelmoment, maar voor de ander onpraktisch (HUP! Het grote licht aan,
want anders ziet hij niet wat hij aan het eten is).

      

Zo zijn ook de meningen verdeeld over hoe romantisch het is om samen te gaan nachtvissen....
Over het algemeen is dat in een klein tentje met twee stretchers (en ik weet niet of iemand van
jullie wel eens een poging heeft gewaagd 'gezellig en knus' samen op een stretcher te gaan
liggen....maar het is zowel niet praktisch als niet prettig!) en een heleboel visspullen tussen je in
(de onthaakmat moet bij bij de hand zijn en wáár is je camera als je eindelijk die dikke vis hebt
gevangen en als de lijn knapt, moet je in het donker een nieuwe lijn kunnen knopen).

  

Dan gaat midden in de nacht de beetverklikker piepen en zou hij enige assistentie wel kunnen
waarderen. Maar jij doet een poging je in 6 lagen gehulde en nog altijd verkleumde lichaam te
herschikken op de piepende stretcher en mompelt iets van dat hij niet wijs is als hij denkt dat jij
nu uit je dubbelgestikte slaapzak komt. 
Op zwoele warme zomeravonden samen aan de waterkant kijken naar het water en de
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ondergaande zon....oké. Maar verder dan dat gaat de romantiek meestal niet in jouw (de vrouw
achter de visser) ogen.

  

Ultieme misverstand omtrent een romantisch uitje was toen ik al een paar keer de hint had laten
vallen dat ons 12,5 jarig jubileum eraan zat te komen. 
Hij was helemaal enthousiast! Ik moest een dag vrijhouden en moest zorgen dat ik makkelijke
schoenen aanhad en dat ik niet te deftig gekleed zou zijn.
Dus ik raakte een beetje aangestoken door zijn enthousiasme en begon te fantaseren wát hij
geregeld zou hebben. Samen in een luchtballon? Of een fikse wandeling op een romantische
locatie?

  

Toen we ernaartoe reden, werd hij steeds enthousiaster! Vlak vóór het eindpunt van de autorit
stopte hij om me te blinddoeken. Want het moest écht een verrassing blijven!

  

Ik hoorde allemaal geluiden, die ik niet thuis kon brengen en het werd erg benauwend en druk. 
De blinddoek ging af en ik keek eerst kan het stralende gezicht van mijn lief, die met zijn armen
wijd open stond en "Tadaaaaaaaa!" riep om daarna om me heen te kijken en te ontdekken dat
hij me had meegenomen naar de Karperbeurs.....

  

Tip van Linda voor deze maand: Zorg dat je duidelijk bent in wát je verwacht als je jullie
jubileum wilt vieren en wáár! Hints komen niet aan... Hij kan geen gedachten lezen!

  

Goede vangst!
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