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Laten we januari 2015 beginnen met iedereen die dit leest een fantastisch vis jaar toe te
wensen met goede vangsten, het mijne is al weer goed begonnen inmiddels... Helaas nog geen
karper mogen landen maar al wel meer dan 300 witvissen ( we hebben het nu over 5 januari...)
en aangezien mijn hengelsport niet alleen het karper vissen bevat ben ik daar uiteraard ook erg
content mee...

Verder wil ik dit jaar starten met een aantal leuke anekdotes... Zo van die zaken die je
meemaakt tijdens het vissen die je altijd bijblijven... Dat is wellicht ook het mooiste van
hengelsport!

Het zal niet alleen over karper gaan want zoals gezegd, ik vis op elke mogelijke manier en op
elke vissoort even fanatiek.. Maar dat mag de pret uiteraard niet drukken lijkt me...

Het gebeurde eens dat ik met mijn broer ging vissen, een karper sessie was gepland; de boot
was afgeladen tot zinkend toe want de stek waar we wilden vissen was alleen per boot
bereikbaar...

Na ruim twee weken van voeren; plannen en voorbereiden zaten we daar dan in de boot...

Vol goede moed en vol gas op weg naar de vis stek... Helaas dacht onze motor daar anders
over...

Na pakweg 300 meter te hebben gevaren hield het kreng er mee op en waren we genoodzaakt
om te roeien... Maar ja, wat doe je op zo’n moment? Terug naar huis was zeker geen optie en
broerlief wist een eind verderop langs het kanaal iemand die verstand van motoren had dus
besloten we daarheen te roeien...

Eenmaal daar aangekomen werd onze motor binnenste buiten gekeerd om erachter te komen
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dat het spietje wat zorgt voor voldoende aanvoer van koelwater was verdwenen... Maar geen
nood, de man had nog wel zo’n dingetje.... Helaas voor ons liet hij het spietje ( wat niet groter is
als een cm of zo.) op de grond vallen.. Ik kan jullie niet uitleggen hoelang we tussen alle prut op
de grond hebben moeten zoeken naar dit enige spietje wat de man had maar we waren er op
een gegeven moment wel helemaal klaar mee.... Uiteindelijk toch het bewuste kreng gevonden
en we konden onze sessie voortzetten... Ondanks dat deze sessie ruim dertig karpers op
leverde en dit voorval dan ook snel vergeten was, zal het me altijd bij blijven....

Een ander moment wat me altijd bij zal blijven gebeurde tijdens een dagje witvissen op brasem
met de vaste stok... Mijn vis maat verspeelde vrij vroeg in de morgen een grote brasem met zijn
gehele snoertje en we zagen gedurende de dag zijn dobber regelmatig in de buurt opduiken...
De Brasem in kwestie zwom er vrolijk mee rond en kwam zowaar naar mijn voerplekje toe...
Niet veel later stond zijn (verspeelde dobber) ongeveer een metertje naast de mijne... Even
later krijg ik beet en je raad het al... De Brasem die het snoet van mijn maat in zijn bek had hing
nu aan mijn hengel...
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Nadat we de vis van beide haken hadden bevrijd ging deze uiteraard wel in mijn leefnet.....

Ook met karper vissen heb ik hetzelfde meegemaakt... Mijn maat verspeeld in de ochtend een
mooie vis tegen de brugpijler aan... Rond een uur of 1 in de middag krijg ik aan de overkant wat
vage piepjes en besluit maar te slaan.... Een gevecht volgt; een mooie karper is gehaakt... Of
niet?

Eenmaal bij de kant bleek de vis helemaal niet aan mijn haak te zitten.... Het onderlijntje van
mijn maat was verward geraakt in mijn snoer en zodoende hing deze vis dan ook aan mijn
hengel...

Mijn maat riep dan ook meteen: Hee, das mijn vis!! Ja ja dacht ik, nou niet meer....

Een mooie vis van 23 pond die nooit aan mijn haak heeft gezeten.....

Zo visten we in het verleden ook heel veel in de ringvaart tussen Uithoorn en Oude kerk a/d
Amstel, noodgedwongen weliswaar want mijn schoonouders woonden in Nes a/d Amstel...
Helaas is hier in de afgelopen jaren een waar slachtveld ontstaan door wintersterfte... (
misschien eens tijd om te baggeren?) Maar waar je voorheen met gemak 30 tot 50 vissen kon
vangen in een week moet je nu blij zijn met tien exemplaren....

Toch hebben we hier ook de nodige lol gehad.... Zo zaten we er een keer een weekje met vier
personen; Ik aan de buitenkant en een maat van mij op de andere buitenkant en twee man er
tussenin.... Dat de middelste twee personen minder zullen vangen lijkt logisch nietwaar? Mar
deze keer was het wel heel erg.... In vier dagen tijd wisten wij aan de buitenkant allebei meer
dan 50 karpers te vangen... En het was dan ook niet heel raar dat men in het midden begon te
klagen.... Daar vingen ze evengoed nog tegen de twintig stuks.. maar toch...
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De grootste klacht was dat de vissen bij ons bleven hangen en niet doorzwommen... Nou ok,
dat kan.... Maar toen ving ik een hele herkenbare spiegel in de nacht... Deze vis gezakt en
rond een uur of 11 gefotografeerd en weer vrijgelaten.... Om 13.00 vangt mijn maat aan de
andere kant deze zelfde vis! At nou ze zwemmen niet door? Wat hebben we hierom gelachen
toen.... En wat maakte het ook uit.... Met vier man wisten we in vier dagen meer als 150
karpers te landen..... Wat kan vissen toch mooi zijn!....

Een hele herkenbare spiegel op 12 pond....
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