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door Eeuwe Weening

  

Het is er natuurlijk weer de tijd voor, de decembermaand staat immers bekend om het hebben
van wensen voor iedereen? Is het niet voor de Sint dan wel voor de Kerstman en anders voor
het nieuwe jaar.

  

Sinterklaas doe ik niet meer aan en met kerst gaan we lekker eten etc. Voor mij dus louter
wensen voor het nieuwe jaar. Een nieuw jaar waar ik inga met een aantal veranderingen ten
opzichte van afgelopen jaar. De karper commissie waar ik in zat bestaat niet meer in de vorm
zoals hij was en dat doet toch inbreuk op bepaalde vriendschapsbanden al dacht ik dat dit wel
mee zou vallen… Helaas is het schijn baar ook hier uit het oog uit het …… Daarnaast is onze
voorzitter tussentijds opgestapt vanwege prive zaken en heb ik tot op heden de honneurs
waargenomen als interim voorzitter en zoals het nu lijkt zal men mij op de jaarvergadering
voordragen als voorzitter. Op zich een hele eer en uitdaging maar toch ook wel weer een beetje
spannend. Hoe zal men hierop reageren? Hoe ziet de toekomst van onze club eruit? Hoe ziet
de toekomst van ons karpervissers eruit?

      

Wat de gemiddelde karper visser niet of niet voldoende beseft is het feit dat er meerdere
partijen iets te zeggen hebben over ons viswater…

  

Maar dat wil niet zeggen dat we zomaar alles mogen en kunnen; sterker nog, eigenaren van
wateren kunnen ons dingen opleggen of afnemen!
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                         Een schitterende plas die we kwijt raken als we er niets aan doen…..  Het is dan ook van groot belang dat we als karper vissers eenheid uitstralen en metelkaar weten wat we willen en hoe.  Momenteel liggen er zogenaamde karper nota’s bij de Unie van Waterschappen die zijnopgesteld door Sportvisserij Nederland en op dit moment hebben wij als lokale hengelsport hiergeen inspraak in. Dit veranderd als ze straks bij de waterschappen zelf komen te liggen, danzijn we wel een partij die meedoet en denkt! Het is dan ook van groot belang dat wegezamenlijk laten zien welke wateren wij belangrijk achten voor de karper visserij; waar we inde toekomst uitzettingen willen doen en waar we de bestanden willen monitoren enz.Alles wat we nu niet aangeven kun je beschouwen als verloren voor de toekomst…..  Een grote wens van mij persoonlijk is dus de volgende:  Stop met dat achterlijke gedoe om alle informatie geheim te houden, het enige dat je ermeewint is een visstek waar je in de toekomst niets meer mee kunt…..Deel juist met elkaar info; accepteer dat meerdere mensen op dezelfde stek vissen en werksamen want juist dan kan iedereen genieten van deze mooie tak van hengelsport!  Een leuk voorbeeld:Ik hoor van iemand dat een ander tekens op zijn stek zit maar andersom hoor ik precieshetzelfde…Je zit dus gewoon toevallig allebei op dezelfde plaats te vissen, ga dan eens met elkaar ingesprek en help elkaar denk ik dan…  Mijn wens voor het komende jaar?  Dat we ALLEMAAL leuk mogen vangen in een hengelsportjaar waarin de sportvisserij nog meerbelangen weet te winnen en waar men nog beter rekening houd met de wensen van de grootstevrije tijdsbesteding van Nederland; Hengelsport. Dat we als karper vissers onder elkaar juistgaan samenwerken en zo elkaar versterken in plaats van alles maar voor jezelf te willenhouden en dat we de jeugd een goede opleiding kunnen bieden om ook verantwoord op karperte vissen; dat we Polen etc. duidelijk kunnen maken dat het niet gebruikelijk is om elke vis op teeten en dat we zo als hengelsport ook 2015 als een positief jaar mogen zien!Met elkaar en voor elkaar en door elkaar blijven genieten van het vissen op karper!  Ik zal mij er zeker weer voor meer dan 100 % voor gaan inzetten in ieder geval!O ja, nog een dertiger voor mij a.u.b…..  
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