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door Eeuwe Weening

  

Commercie kan best gevaarlijk zijn…..

  

Binnen de hengelsport is nog al het een en ander veranderd in de afgelopen 20 jaar. Zeker de
karpervisserij heeft reuzenstappen vooruit gedaan en het karpervissen van tegenwoordig begint
bijna op wetenschap te lijken. Ook binnen de wedstrijdvisserij is dit goed te merken.

  

Als jongentje van een jaar of 13 kon ik een viskist en plateau kopen voor honderd gulden,
tweedehands hengeltje van negen meter erbij en ik kon wedstrijdvissen. Je had toen bijna elke
maand wel ergens een wedstrijd waar je een tientje inleg betaalde en een mooie prijzentafel
met hengelsportartikelen en allerhande huishoudartikelen had staan na afloop van de wedstrijd.
Waar zie je dat nu nog? Wat betaal je tegenwoordig als jongentje van dertien voor een kist en
plateau? Door de bladen; vis tv; facebook etc word je ook nog eens gek gemaakt van alle
schitterende spullen waar men op zit of mee vist. Fish o mania is daar ook een goed voorbeeld
van, een rij topsets van heb ik jouw daar liggen klaar om ingezet te worden.

  

We zien geen jeugd meer bij de wedstrijden, ja een jeugdcompetitie gaat nog net maar de
stap naar volwassenen blijkt voor veel jongeren te groot en nagenoeg alle competities
van lokale verenigingen beginnen steeds meer te vergrijzen…. Niet zo vreemd natuurlijk
als je erover nadenkt…

      

Steeds meer jongeren hebben het karpervissen ontdenkt en deze tak van hengelsport is
populairder dan ooit. Uiteraard zijn we als karpervissers daar erg blij mee want wie de jeugd
heeft is immers ook in het bezit van de toekomst zoals het alom bekende spreekwoord zegt?

  

Toch moeten we daar mee oppassen denk ik, we hebben vanuit de wedstrijdvisserij het
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voorbeeld gezien en we moeten uitkijken dat het binnen de karpervisserij niet dezelfde kant
opgaat. Wat ik daarmee bedoel? Wel nu is het nog enigszins te doen om een startset voor
karpervissen te kopen, alhoewel als je wat beter spul wil hebben en evt een nachtje wilt pakken
waardoor een bedchair en tent etc. om de hoek komt kijken moet je al weer aardig in de buidel
tasten. Met name facebook is dodelijk voor jongeren, ze worden maar wat graan vrienden met
bekende en minder bekende karpervissers en je ziet dan ook al die grote bakken voorbij
komen, dat wil je als jongere natuurlijk ook. Laten we daarom vooral niet vergeten om ook aan
de jeugd duidelijk te maken dat het ook nog steeds op een simpele manier kan, goedkoop en
minstens zo mooi. Laten ze eerst hun geld maar eens uitgeven aan een goede onthaak mat in
plaats van piepers van 400 euro….

  

Gewoon op een penhengeltje van 7 tientjes…..

  

Hetzelfde zie je gebeuren in de wereld van aas… De diverse merken; soorten; kleuren; geuren
en maten boilies zijn niet meer te tellen en wanneer een balletje eenmaal naam heeft gemaakt
moet het ineens 21 euro per kilo gaan kosten… Gemiddeld genomen ben je voor een kilo bollen
toch al 15 euro kwijt en dat is voor veel jongeren toch een hoop geld…. Toch zie je telkens weer
op facebook een schitterende vis verschijnen met de vermelding van het aasje waaraan deze is
gevangen. De leverancier zal dit natuurlijk zeer op prijs stellen en als je gesponsord word of
testvisser dan moet je uiteraard wel. Maar laten we de jeugd toch niet het denkbeeld geven dat
je per se die of die boilies moet hebben om bepaalde vissen te vangen!
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Vorige maand zat ik met vriend en vismaat Peter op Simavis en juist daar vingen we de vis op
mais en maden, boilies werd nauwelijks op gevangen die week. Nou wil ik uiteraard het gebruik
van boilies niet ontmoedigen bij de jeugd maar laten we toch wel een zijlijntje aanhouden
waarin het voor elke jongere mogelijk is om op een redelijk goedkope manier en met goedkoper
aas toch de start te maken met karpervissen.. Als we in deze trend voortzetten dan is het straks
net zo onbetaalbaar als een redelijke wedstrijduitrusting. Commercie is uiteraard prima maar we
moeten ook blijven laten zien dat er ook een andere weg is, juist de start op die simpele manier
maken, daar leer je van vissen. Witvissers beginnen ook allemaal met een hengeltje van 4
meter in hun jeugdige jaren! Het is dan ook ongezond dat jongeren van een jaar op 13 met
honderden euro’s aan materiaal aan de waterkant zitten denk ik maar misschien zijn we al zo
ver heen dat we dit heel normaal zijn gaan vinden?

  

Zelf heb ik jarenlang met hengels gevist in de prijsklasse van 70 euro en ik heb daar al die jaren
toch elk jaar meer als honderd karpers per jaar aan gevangen.

  

Mijn advies aan de jeugd is dan ook om klein te beginnen, houd het simpel en bouw e.a.
langzaam op. Je hebt echt geen 1000 euro aan spullen nodig om een karper te vangen!
Het word er wel mooier en leuker van uiteraard maar al het goede komt langzaam en zo
hoort het!
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Een handje trouvit pellets en een blikje mais van 50 cent was alles wat ik nodig had om deze
mooie vis te vangen…
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