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Anders niks als foto’s van de mooiste karpers zie je langskomen op facebook, verhalen over
vangsten en visverslagen. Je zou er vangdrang van krijgen nietwaar?

Maar ja, daar zit ik dan met zwaar gekneusde ribben aan de morfine....

Beetje voetbal kijken dus en ineens schiet het me te binnen...

Je kan het eigenlijk maar weinig sporten bedenken waar we geen kampioenen mee hebben
gescoord....

Ga maar na, Voetbal; hocky; volleybal; schaatsen; roeien; zwemmen; darten; waterpolo;
honkbal; tennis; snowborden; zeilen; paardensport; turnen; boogschieten enz enz...

Best bijzonder voor zo’n klein rotlandje....

Als we al geen kampioen in een bepaalde sport hebben voorgebracht doen we er wel
vaak op topniveau aan mee, we zijn dus een groot sportland...

Geen wonder dat hengelsport dus de grootste vrije tijdsbesteding in Nederland is.
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Maar tegelijk ook vreemd dat het nog steeds als vrije tijdsbesteding word gezien. Als
georganiseerde hengelsport zijn we lid van NOC/NSF; hebben we nationale en internationale
kampioenschappen in diverse disciplines en hebben we wereldkampioenen in huis!

Hengelsport is de sport die het meest van alle sporten word beoefend in Nederland en toch ziet
men het nog steeds als vrije tijdsbesteding... Vreemd toch?

Een vis waar ik topsport aan beleefde op Lac du Der....

Wat is er nu mooier dan een sport waarbij je kan genieten van de natuur waarbij je kunt vechten
met een boze metersnoek; Een dril van jewelste hebben op zee of een volle fluiter van een
karper? Maar andersom is het net zo mooi! Die enorme ruisvoorn die uiterst voorzichtig je korst
pakt; Die zeelt die o zo lang met je aasje aan het spelen was of die grote brasem waar je zo
veel moeite voor moest doen; Die tikjes op je verticaalhengel met die enorme dreun als
gevolg...
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Die ree die ineens achter je vanuit de bosjes het kanaal in springt; Die ringslang die geruisloos
voorbij komt zwemmen; Die kikker die ineens naast je begint te kwaken als een jewelste; Die
zwaan die tegen de brug aan vloog; Die eend die je dobber zal en moet proeven totdat hij
breekt; Die meerkoet die telkens weer je boilies opduikt... ( 0 0, we gaan de verkeerde kant op )
Die aalscholver........

Het geeft niet! Al deze zaken geven weer verhalen bij thuiskomst, herinneringen aan het
beleven van de mooiste sport die we hebben in Nederland.

Hengelsport, de meest beoefende vrije tijdsbesteding van Nederland.....

NIKS NIET!!

Hengelsport, de grootste en mooiste sport van Nederland!

Zegt het voort!
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