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door Eeuwe Weening

  

  

Ecologen, biologen… Door mijn vrijwilligerswerk binnen de hengelsport heb ik vaak met deze
mensen te maken en in moet zeggen dat ze er maar vreemde zienswijzen op na houden. Met
name de ecologen die iets met water te maken hebben. Natuurbeheer is 1 ding maar beheer
het dan ook echt en ga niet alleen de dieren koesteren die je zelf leuk vind… Ecologen vinden
over het algemeen vissen niet erg leuk denk ik, bij massale vis sterfte heb ik nog nooit een
ecoloog zien opstaan om de oorzaak ervan te achterhalen en je hoeft ze zeker niet te bellen als
er zoiets gebeurd want ze komen gewoon niet opdagen.

      

  

Nu zitten al die ecologen die over water gaan met een aantal problemen. In Brussel heeft men
namelijk bedacht dat alle wateren in Europa moeten voldoen aan een bepaalde waterkwaliteit.
Normen etc. hiervoor kun je vinden in het GEB, Globaal Ecologisch Protocol. Hierin word
precies omschreven hoeveel kg vis per soort in een bepaald water thuishoort. Meteen vraag ik
mij dan af: Wie bedenkt deze norm? En waar word dit dan op gebaseerd? Het IJsselmeer is
algemeen bekend als het meest overbeviste water van Nederland en toch moesten de
beroepsvissers ( jawel in opdracht!) de brasem eraf vissen. Deze brasem woelt namelijk de
bodem om en dat kan natuurlijk niet! Dat dit al jarenlang gebeurt en dat er vroeger veel m
eer en grotere brasems op het IJ
sselmeer zwommen doet er dan even niet toe.

  

  

Nu zijn de brasems zover weg gevangen dat zelfs de beroepsvissers gaan klagen dat er te
weinig vis zit! Ik citeer een beroepsvisser: (Als ze me weer vragen voor brasem vaar ik niet uit
want er is gewoon niet genoeg te vangen om de kosten te dekken…) Dat was dus de brasem…
Nu gaan ze echter aan de karpers tornen! Want ja, die woelen natuurlijk ook de bodem om, het
is meer dan verschrikkelijk! Stel je voor, de bodem omwoelen dat is zooo 2009!! 
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Wat doen al die schepen dan die GEEN belasting betalen beste ecoloog?

  

Nu komt men met visplannen zonder dat een vbc hierover vooraf iets heeft gehoord, je raad het
al, het visplan bestaat uit alle wensen van de ecologen en zo staat er een vreemd stukje tekst in
over Brasem en Karper. Brasem en Karper horen van nature thuis in het Nederlandse water
maar staan wel in spanning met de nieuwe KRW ( kader richtlijn water) omdat ze de bodem
omwoelen…. Wacht even ecoloog, Ze horen er van nature thuis maar eigenlijk mogen ze er niet
zijn? Brasems worden massaal weg gevangen maar dit heeft misschien wel als resultaat dat de
brasems die overblijven meer nakomelingen zullen krijgen want er is meer voedsel; het water is
gezonder en de vis heeft meer ruimte.. Iets wat je vaak ziet in de natuur, wanneer een soort
flink word uitgedund blijven enkele sterke exemplaren over die vervolgens alle ruimte hebben
om zich massaal voort te planten. Aalscholvers zijn hiervan een mooi voorbeeld…

  

  

Nu staat er ook iets in dat nieuwe visplan waar ik me helemaal niet in kan vinden, ze willen de
uitzet van karper in het algemeen verbieden! Na een vraag van een vereniging of het na een
grote karpersterfte wel zou kunnen antwoordde de ecoloog heel gevat: Als er sprake is van een
dergelijke massale vissterfte dan heeft dat water gewoon geen draagkracht voor die karpers….
Ik ben benieuwd of ze ook zo over familie praat als die overlijden……

  

Lekker makkelijk je ergens vanaf maken, ze willen helder water met veel planten en de meest
eenvoudige weg is gewoon zoveel mogelijk vis verwijderen. Scheepvaart kijkt men niet naar
want dit geeft veel te veel weerstand  en worden er economische belangen geschaad enz
enz….

  

  

Natuurbeheer heb ik zelf niets op tegen maar beheer dan ook echt natuur! Nederland is een
land van kanalen, allemaal door de mens gegraven! Met andere woorden, Cultuur dus! Al die
kanalen die we zelf hebben aangelegd hebben van oorsprong niets met natuur te maken want
ze waren er niet eens! Nu leggen wij ze aan en er strijkt een of ander bijzonder dier neer en
vervolgens mag er niets meer? Bizar toch? Laat natuur dan ook natuur zijn en laat cultuur ook
cultuur zijn.. Stedelijk water is niets meer of minder dan afvoer van overtollig regenwater! Dit is
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de enige reden dat deze watertjes worden aangelegd! Dat er dan een zwaan gaat zitten
broeden, prima! Helemaal goed en mooi.. Maar onthoud wel dat die zwaan er kan broeden
omdat wij dat als mensen gerealiseerd hebben.. Ecologen draaien dit maar al te graag om.
Zodra er er gens een dier
voorkomt waar we zuinig op zijn mogen wij als mensen er ineens niet meer komen… Zo zijn de
vogeleilanden in de uitmonding van de IJssel al jarenlang bekende karperstekken… ik ken
mensen die daar ook al jarenlang vissen en ook al jarenlang een Karekiet op de hengels
hebben zitten… Totdat meneer ecoloog deze Karekiet ontdekte… Ineens mag geen mens meer
op de eilanden komen terwijl die vogel het eiland al jaren deelt met mensen…

  

  

Het uitzetten van karper zal in de toekomst verboden worden als het aan de ecologen ligt.. Ok,
ze hebben de deur op een kiertje laten staan, je mag wel karper uitzetten maar dan moet je
eerst wegvangen wat de vissen die je uitzet in volgroeide staat gaan wegen??? Je moet dus
maar gaan raden hoe zwaar de vissen worden en dat dan wegvangen? En wat doe je dan met
de vissen die je wegvangt? De koppen inslaan meneer de ecoloog? Ik heb er wel een ideetje
over, je zet vissen uit in het water waar je ze wilt hebben en hier vang je de gevraagde
hoeveelheid eerst af. Deze vissen gaan weer naar een ander water waar je ook weer moet
afvissen… gewoon blijven rouleren dus dan kunnen we gewoon vis blijven uitzetten volgens de
ecologen… Wat dit voor risico meebrengt op de verspreiding van ziektes etc daar heeft men
geen boodschap aan.. Als de vissen doodgaan heeft het water duidelijk geen draagkracht voor
deze vissen toch?

  

  

Het is al met al een te triest voor woorden maar het grootste voordeel voor de lange termijn is
en blijft dat ecologen de ballen verstand van natuur hebben… Ze willen alleen maar dat het
water aan bepaalde eisen voldoet en dat houdt o.a. in dat het water glashelder en plantenrijk
moet zijn.  Gelukkig heeft Nederland daar van nature geen draagkracht
voor!  De eerste explosies van waterplanten zijn inmiddels een
feit ( de hoge vaart bij Almere kon je bijna op voetballen) en dit word alleen maar erger! In de
toekomst zullen ze misschien wel smeken of we asjeblieft weer vissen willen uitzetten… Dat zal
er wel niet inzitten… Ik weet inmiddels wel 1 ding heel zeker:
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Nederland heeft geen draagkracht voor al die ideeën van onze ecologen…..

  

  

De toekomst zal het leren!
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