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Hengelbouw is een Kunst! En wel met een grote K! Dat is wat ik nu wel met eigen ogen heb
kunnen zien. Ik heb een afspraak met Willem en Katie van W.V.R. Rod Building om twee van
mijn hengels een metamorfose te laten ondergaan.

      

Na een autorit van anderhalf uur kom ik aan bij het huis van Willem en Katie waar  W.V.R. Rod
Building
gevestigd zit. Niet te missen, hier moet het zijn... zijn mijn gedachten wanneer ik het bord zie
hangen. 

  

Eenmaal binnen word ik bijzonder hartelijk ontvangen en word ik verwend met een lekker bakje
koffie. Al snel komen de gesprekken over het vissen op gang en krijg je een gevoel alsof je
thuis bent. 

  

Katie laat mij verschillende nieuwe types blanks zien welke nog afgebouwd moeten worden
door Willem. De één is nog mooier dan de ander. Time Flies When You're Having Fun en het is
tijd om te eten. Na een heerlijk broodje te hebben gegeten, is het tijd om het domein van de
hengelbouwer eens van dichtbij te gaan bekijken en lopen we naar het atelier / werkplaats
(want zo noemt Willem het) wat naast het huis staat. 
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    In de werkplaats staat een werkbank en tal van kasten met onderdelen. Ik krijg een aantalhengels te zien waarmee Willem bezig is en ondanks dat ik al foto´s op zijn website had gezien,verbaas ik me van wat hij allemaal met wikkelingen kan. Je kunt het zo gek niet bedenken enWillem maakt het. Of het nu visjes of vogels zijn of je naam, alles is mogelijk. Let wel, dit zijndan geen plakplaatjes o.i.d. maar helemaal gemaakt met wikkelingen!       Willem Verburg (W.V.R. Rodbuilding)  

  

  

  Afbeeldingen, je naam of motieven... alles is gemaakt met wikkelgaren, ik noem het Kunst!  Wanneer je bovenstaande foto´s hebt gezien, dan zal het niet verbazen dat er een enorm grootassortiment aan wikkelgaren aanwezig is. Zoals al eerder vermeld, alles is mogelijk enbespreekbaar. Heeft Willem de benodigde materialen niet in huis, dan zal hij voor je op zoekgaan om het te vinden.     
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  Willem en Katie in de werkplaats.                            Wikkelgaren in alle kleuren!  Een hengel die je bij Willem koopt, haal je niet zomaar even. Je maakt een afspraak (al is datnu door de week of in het weekend, dat maakt niet uit), en je wordt net zo hartelijk ontvangenals ik. Daarna zal er bekeken worden waar jouw wensen liggen en of daaraan voldaan kanworden. Mochten er dingen niet kunnen, dan zal Willen je dit ook eerlijk vertellen en daarbij deonderbouwing geven waarom hetgeen niet mogelijk is. De hengel wordt voor jou op maatgemaakt, naar jouw eigen wensen. Het is dan ook logisch dat Willen geen voorraad hengels inde kast heeft staan, want iedereen wil toch iets anders... nietwaar?   Terug naar mijn eigen stokkies.... het zijn oudere fabriekshengels waarmee ik al heel wat grotekarper naar mijn landingsnet heb gedirigeerd. Het is misschien raar, maar deze hengels hebbenvoor mij een speciale betekenins, ze vissen heerlijk maar zijn daarentegen een doorn in mijnoog als het om uiterlijk gaat. Hier gaat Willem dus verandering in brengen.   Eenmaal uit de foudraal hoor ik Willem zeggen dat het allemaal niet zo schokkend is en dar ervan deze stokken hele mooie hengels te maken zijn. Direct gaat hij aan de gang en direct merkik dat bij Willem de klant centraal staat. Zo wordt mij gevraagd wat voor soort reelhouder ik opmijn hengels wil hebben, welke ogen en wat er met het handvat moest gaan gebeuren.   

  

  Deze reelhouder en deze ogen..... dát vind ik mooi!    
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  Keuze uit verschillende soorten geleidenogen en reelhouders!  Nu eigenlijk alle componenten zijn bepaald, is daar dan ook nog de vraag: welke kleurwikkelingen? Aan de ene kant is het natuurlijk schitterend dat er zoveel kleuren zijn maar ditmaakt het aan de andere kant ook wel heel erg moeilijk kiezen. Wat staat er nu beter? Is dit danecht niet mooier? Willem kan het je laten zien aan de hand van hengels die hij al heeftgewikkeld maar kan ook even snel laten zien hoe het er zo´n beetje uit komt te zien (rekeninghoudend met kleine kleurverschillen door het lakken erna).         
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  De hengel wordt in de werkbank geplaatst en kijk... zo komt het eruit te zien!      Nadat alles besproken is m.b.t. het ombouwen van mijn hengel, gaan we weer naar binnenvoor een bakje koffie. In mijn geval wordt dit iets anders. De laatste tijd ben ik nogal verkoudenen het blijkt dat Katie over een recept beschikt wat wonderen kan doen. Uiteindelijk blijkt mijnhoesten en gesnotter inderdaad stukken minder te zijn na het drinken van deze toverdrank!Waarvoor nogmaals mijn dank Katie!                 Over de status van de metamorfose van mijn hengels zal Willem mij per e-mail op de hoogtehouden. Mocht hij nog creatieve dingen bedenken, dan zal hij dit middels het toesturen van eenfoto, mij vragen wat ik hiervan vind. Het uiteindelijke resultaat zal ik jullie uiteraard nietonthouden en middels zogenaamde "before and after" foto´s laten zien! Dit artikel wordt dusnog vervolgd!.......     Na afscheid tehebben genomen, neem ik nog even een kiekje van de werkplaats van W.V.R. Rodbuilding enbegin ik met de terugreis naar huis.   

        Nog even een kiekje van de werkplaats.        Lees het vervolg (deel 2).....
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