De Polder

Eén van de mooiste wateren om te vissen is voor mij de polder. De absolute rust die er heerst
maakt een dagje vissen tussen de koeien of schapen onvergetelijk. In de meeste gevallen vis ik
in de polder met het pennetje. Alvorens te starten met vissen, maak ik een aantal kleine
voerstekjes met gekookte kippenmais of duivenvoer aan. Deze vis ik vervolgens dan
systematisch af. Het mooie van de polder is dat deze wateren over het algemeen vrij ondiep
zijn. Hierdoor kunnen we de aanwezigheid van een karper al snel waarnemen. Ook met het
heen en weer bewegen van rietstengels laat de karper ons vaak weten dat hij in onze nabijheid
aanwezig is.
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