
Illegale visserij

door Stephan Zegwaard

  

Een dagje vissen in de polder het afgelopen weekend.

  

Ik struin de bruggetjes af en opeens valt mijn oog op een stuk touw wat in het water hangt.
Gevoelsmatig denk ik, da's niet pluis! Mijn gevoel klopte, want toen ik op inspectie ging, bleek
het een fors net te zijn, welke over de gehele breedte van de tocht was gespannen. Direct
meldpunt visstroperij gebeld. Deze gingen de melding uitzetten en verzochten mij het net te
laten staan. Tegelijkertijd vroeg men of ik de politie wilde bellen....tuurlijk wil ik dat doen!

  

Volgens de politie moest ik het net er maar zelf even uithalen en de eventueel aanwezige vis
zelf maar even bevrijden, ik ben per slot van rekening toch visser? 
Maar...wanneer je zelf het net gaat verwijderen, dan ben je formeel met deze zooi aan het
vissen en dus ook strafbaar, dus gaan we niet doen! Bovendien...stel dat ik het doe, en de
eigenaar of eigenaren van dit net staan ineens achter me? De kans is klein maar áls het
gebeurt, dan denk ik niet dat ze me vriendelijk de hand zullen schudden. Dus ik zeg...stuur
maar wat mensen, dan haal ik het er wel uit!
Uiteindelijk werd ik gebeld door een BOA, welke het net heeft verwijderd. Gelukkig zat er geen
vis in! Het net was maar liefst 20 meter lang en 1,5 meter hoog!
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Illegale visserij

Opgeruimd staat "Netjes!"  Al met al, zelf geen visje kunnen vangen maar dit is minstens zo fijn! Na ongeveer een stuk of6x bedankt te zijn, terug naar huis! Tijd voor een bakkie pleur!  Zie hier de VIDEO  
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https://www.facebook.com/stephan.zegwaard/videos/pcb.10208596362518787/10208596353158553/?type=3&amp;theater

